
Slotavond seizoen IntervOcaal bij Kamphuis De Meene 
 
Op 19 juli vierden we onze slotavond van het seizoen bij Kamphuis De Meene in Buurse. Alleen aan 
het begin was er nog een beetje regen, verder was het prachtig weer! We werden net koffie, thee en 
koek (gemaakt door diverse leden) ontvangen.  
 
 
De geschiedenis van De Meene 
Dick vertelde over de geschiedenis van het terrein De Meene, dat een sterk sociaaldemocratische 
achtergrond heeft. Dick is hier dan ook regelmatig te vinden om nuttig werk te verrichten. Een 
grappig feit dat Dick ons vervolgens vertelde is dat zijn achternaam Buursink en de plaats Buurse 
waarschijnlijk met elkaar te maken hebben. 
 
 
Zingen en bewegen met de namen 
Nadat we even hadden ingezongen, gingen we een spelletje doen in combinatie met de warming up.   
Dit was een combinatie van zingen en beweging, waarbij we eerst alleen onze eigen en elkaars naam 
noemden, daarna deden we dit in combinatie met het gooien van een leren balletje. 
  
De zwaan van het Buurserzand 
Voordat de meesten van IntervOcaal aan een wandeling richting de Buursebeek begon, vertelde Diet 
een verhaal over een zwaan die hier ooit zwom.  De zwaan eindigde aan het spit, waarover we met 
IntervOcaal een lied instudeerden. Dit lied van Willem Wilmink “klacht van de gebraden zwaan”, 
zong IntervOcaal aan de oever van de beek waar ik een mooi filmpje van gezien heb. Het bijzondere 
was, dat de tekst van het lied vanuit de gedachten van de zwaan geschreven was. De Twentse tekst 
valt helaas niet onder mijn vocabulaire, de Nederlandse vertaling kwam ongeveer hierop neer: 
 
O mijn God 
Zwart als een pot 
Als je aan het spit geregen wordt 
 
Dick stuurde me de Twentse tekst: 
 
Ooh mien God, 
zwat as ‘n pot 
a’j toch an dat broadspit wod 
 
Ik zal nu werkelijk nooit meer hetzelfde naar een zwaan kijken!  
 
Afsluiting voor de vakantie  
Marijke en Monique verzorgden de afwas terwijl de anderen bij de beek waren en zetten alles voor 
de nazit klaar. Toen iedereen terug was sprak Piet mooie slotwoorden en kregen Diet, Frank, Daphne 
en Thea onze een verdiend bedankje. Hier weer na was er nog een uitgebreidere nazit. Als afsluiting 
kregen we door het bestuur verzorgde hapjes (met vlees, vegetarisch, veganistisch, glutenvrij).Aan 
alles was gedacht. Drankjes en ook nog een traktatie van Jane, die in de vakantie 80 wordt. 
 
 Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze avond en een hele mooie en fijne vakantie gewenst!  
 
Titia van Hooijdonk  


